Anders kijken is een kunst!

Niet alle kunst hangt in een museum. Eigenlijk is kunst overal.

Of je het ziet, is een kwestie van kijken. Van anders kijken. Sta
eens stil bij gewone dingen die - als je er met aandacht naar
kijkt - ineens heel bijzonder worden. Zoals het ritme van de
grasrandies tussen de stoeptegels. Of de fijne ribbeltjes op
een schelp, een stapel kleurige containers op een gigantisch
vrachtschip. Zie je hoe die kale tak mooi afsteekt tegen de
koude blauwe lucht? De spiegeling van de ondergaande zon
in de ramen van een groot flalgebouw, zowel prachtig als

verwarrend. Net kunst!
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Herrekijken - opnieuw leren kijken
Speciaal voor kinderen vanaf 7 jaar hebben
kunstenaars Carolien Euser en Madelinde
Hageman het project Herrekijker oniwikkeld. In
drie lessen wordt het bewustzijn van de
omgeving en de fantasieén, gevoelens ¢
gedachtes die het kind daarbij heeft

leerd. Door middel van tekenen en fofografie
werken ze hun observaties en ideeén uit.
Herrekijken gaat over het ontdekken van je eigen,
unieke blik op je dagelijkse omgeving en het
ontwikkelen van een bewuste houding ten

opzichte van de dingen om je heen.
Kijk op www.herrekijker.nl voor meer informatie.

Als je anders kijkt, zie je meer.
Er zijn hele verborgen werelden te ontdekken! Neem eens een
vergrootglas en kijk naar het leven op een boom. Wat krioelt

er in de schors?

Als je meer ziet, weet je meer.

Je zit nooit om een gespreksonderwerp verlegen. ‘Heb je wel
eens gezien dat er soms schelpjes in bakstenen zitten?’ kan
een goed begin zijn van een leuke conversatie.

Als je goed kijkt, begrijp je mensen beter.

Een belangrijk deel van de communicatie tussen mensen

is non-verbaal: je hoort het niet, maar je kunt het wel zien!
Goed luisteren én letten op friemelen, met de voeten wippen,

lachjes — dan hoor je het meest.

Als je anders kijkt, ben je zelf kunst.

Nodig: dik papier, verf & kwasten. Doe je ogen dicht en kijk
naar binnen. Wat zit daar voor gevoel? Welke kleur heeft dat?
Hoe groot is dat? Belangrijk is groot, minder belangrijk is
kleiner. Streepjes en puntjes kunnen vrolijk zijn of boos. Hoe

zie jij er abstract uit?
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Als je anders kijkt, ga je het hoekje om!
Met een periscoop kun je achter je kijken, of over een
muurtje of om de hoek. Op www.speeltech.nl staat hoe

je er een kunt maken.

Win een boek!

‘Hoor de zon’ gaat over onbevangenheid, opmerkingsver-
mogen en verwondering. Als je kunt kijken met de vrije blik
van kinderen en kunstenaars valt er zelfs in vinexwijken veel
te genieten. Carolien Euser en Madelinde Hageman van het
project Herrekijker stellen vijf exemplaren grafis beschikbaar
voor de lezers van Educare.

Ga naar www.opvoedingsboek.nl en zet voor 1 maart 2012
je reactie bij ‘gratis boek'.

Vertel ons waarom het boek juist voor jou zo belangrik is.
De meest overtuigende inzendingen worden gekozen.
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